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In 2026 viert de harmonie zijn 200 jarig bestaan.
200 jaar harmonie Moorslede, dat zetten we graag in de kijker!

In het kader van dit jubileumjaar is er een werkgroep opgericht om tal van
activiteiten te organiseren om de muziek en de historiek van de harmonie in de
kijker te zetten.

Koninklijke Harmonie "De Verenigde Vrienden" Moorslede is een Belgische
harmonie die in 1825 opgericht werd door de families Denecker en Petit. De
harmonie behoort tot de vroege harmonieorkesten van Belgié. Het muziekkorps
speelt in eerste afdeling. De harmonie heeft een eigen jeugdwerking en een
trommelkorps.

Op 29 juni 1823 vergaderden Pieter Albrecht Denecker (burgemeester) en een
twintigtal andere Moorsledenaren om de standregels van een muziekmaatschappij
op te maken. Uiteindelijk werd de harmonie opgericht in 1825 onder de naam
Harmonie De Verenigde Vrienden.

Dr. Eduard Petit (1805-1887) werd de eerste dirigent van de Harmonie De
Verenigde Vrienden. Hij was violist en een belangrijke musicus en lesgever op de
gemeente. Petit bleef dirigent tot 1869.

In 1882 werd er door de onderpastoor een fanfare opgericht onder de naam
"Katholieke Fanfare". In 1922 werden beide korpsen gefuseerd onder de oudste
naam, namelijk "De Vereenigde Vrienden".

In 1869 nam de 18-jarige René Denecker de dirigeerstok over van dr. Petit. Op 13
juli 1873 vond er een muziekfestival plaats in Moorslede, waaraan veel goede
muziekgilden deelnamen. Op dat moment telde de harmonie een 35-tal spelende
leden. De voorzitter was Camiel Delevigne. Naast het leiden van de harmonie,
richtte René Denecker in 1892 ook een symfonisch orkest op, waarbij hij de
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jongelingen zelf les gaf in het bespelen van snaartuigen.[5] In 1905 werd 75 jaar
onafhankelijkheid van Belgié gevierd in Moorslede. Er werd een cantate
uitgevoerd, begeleid door 'De Verenigde Vrienden', onder leiding van René
Denecker. In 1908 wint de harmonie een internationale muziekwedstrijd te Lys-lez-
Lannoy (Rijsel). Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden er geen muzikale
activiteiten georganiseerd. Pas in 1922 hervatte de harmonie de muziekrepetities.
Deze werden heropgestart in café "De Casino" op de marktplaats van
Moorslede.[6] In 1935 bestond de harmonie 110 jaar en werd een nieuwe vlag
geschonken door burgemeester Leon Ghekiere. Op 16 december 1940 overlijdt
dirigent René Denecker, dit na 71 jaar dirigent geweest te zijn van de harmonie.
Naar aanleiding van de Tweede Wereldoorlog werden de activiteiten van de
harmonie opnieuw stilgelegd en konden de muziekrepetities pas in 1945 worden
heropgestart.

Alberic Verschoore, directeur van de gemeenteschool, werd de nieuwe dirigent van
de harmonie in 1945. Onder leiding van Alberic Verschoore nam de harmonie voor
het eerst deel aan een provinciaal muziektornooi te Wevelgem. In het jaar 1957
kregen de leden ook voor het eerst een volledig uniform. In 1962 werd er op zoek
gegaan naar een nieuwe dirigent en deze was afkomstig van buiten de gemeente
Moorslede, genaamd Daniél Vanoverschelde. Onder zijn impuls kreeg de
harmonie er een majorettepeloton en een meisjesdrumband erbij. In 1968 verwierf
de harmonie het predicaat "Koninklijk". Vanaf dit moment mag men zich de
"Koninklijke Harmonie De Verenigde Vrienden" noemen.

Hierbij hoorde ook een nieuwe vlag waarbij de titel "Koninklijk" op hoort te staan.
Bron: Wikipedia
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We op zoek zijn naar contactgegevens van oude majorettes,
trommelaars, muzikanten, dirigenten, bestuursleden,...

Je hun adressen kan doorgeven aan Filip Samoy per mail,
op een briefje, per gele briefkaart, op een bierviltje...

Ingrid en Jitske instaan voor de organisatie van de
verrassingsreis.

Onze Special Guest reeds vastligt.

Hij/zij geboren is in Wilrijk op 8 augustus 1985.

Het een Vlaamse zanger(es), acteur/actrices,
presentator/presentatrice, liedjeschrijver(ster) is.







